
 

 

  



- 1-    

 

Reis door Europa… 

…in 4 dagen 

 

In het jaar 1872 wedde de rijke (en enigszins excentrieke) Engelsman Phileas Fogg 

dat hij in 80 dagen per trein en stoomboot de hele wereld rond zou kunnen 

reizen. Dat lukte hem op het nippertje! Doordat hij tegen de klok in reisde, had hij 

aan 80 dagen nét genoeg om op tijd terug te zijn in Londen. 

 

Tegenwoordig is een reis om de 

wereld natuurlijk zelfs in één dag een 

koud kunstje. Je pakt gewoon het 

vliegtuig en hop! Maar dan krijg je 

niet veel mee van de landen waar je 

overheen vliegt.  

 

Nu woont er in Maasland ook een 

bijzonder rijke (of rijke bijzondere…) 

man, die verder anoniem wil blijven. 

Deze Mister X belde ODO met een 

vreemd voorstel. Hij wilde ons 

uitdagen om in slechts vier dagen 

heel Europa rond te reizen. En dat 

niet alleen…  

 

Zijn uitdaging: 

"Zorg dat je in vier dagen minstens acht landen écht leert kennen. Proef het eten, 

luister naar de muziek, speel spelletjes met de lokale kinderen. En neem uit ieder 

land een souvenir mee terug, zodat ik weet dat je er écht geweest bent!” 

 

De uitdaging wilden wij als reisleiders wel aangaan. En we hebben 60 reizigers 

bereid gevonden om met ons mee te reizen! Dus vertrekken wij met Pinksteren op 

onze eerste echte Reis door Europa in vier dagen! 
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Praktische Informatie 

Vertrek 

Het eerste deel van onze reis leggen we af met de bus (en enkele begeleidende 

auto’s). Zorg dus dat je op tijd bij de bushalte bent, zodat je de bus niet mist! 

 

Verzamelen:  vrijdag 17 mei om 17:30 uur 

Waar:  parkeerplaats bij MVV  

(Doelpad 1, Maasland) 

Vertrek:   stipt om 18:00 uur! 

 

Proviand: Let op! We gaan ervan uit dat je vrijdagavond 

al hebt gegeten vóór vertrek. Uiteraard mag je ook 

proviand meenemen om onderweg iets te eten.  

Terugreis 

Voor de terugreis hebben we enkele ouders gevraagd om ons van ons eindstation 

op te komen halen en terug te brengen naar Maasland. 

 

Ophalen:   maandag 20 mei om 11:30 uur 

Waar:   Postbaan 38, 4715 PM Rucphen 

 

Om de weddenschap te winnen, moeten we uiterlijk maandag om 13 uur terug 

zijn in Maasland. Dit is een spannend moment, daarom zijn alle ouders van harte 

welkom om onze reizigers hier te verwelkomen. 

 

Afsluiting:   maandag 20 mei tussen 13:00 en 14:00 uur 

Waar:   ODO-kantine (Baanderheer 20, Maasland) 

Overnachting 

We zullen op onze reis veel verschillende landen aandoen, 

maar slapen doen we steeds in het Brabantse Rucphen: 

 

Kampeerboerderij 't Ossekopke 

Postbaan 38 

4715 PM Rucphen 
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Contact 

Om de uitkomst van de weddenschap geheim te houden, heeft Mister X ons 

gevraagd om géén waarbenjij.nu-pagina aan te maken.  

 

Wel zullen we regelmatig een teken van leven geven via onze 

Twitter & Instagram & Facebook: @ODOMAASLAND  

 

Wil jij of je kind (om privacy-redenen) niet met je gezicht op onze socials? Stuur 

dan even een berichtje naar de reisleiding, dan houden we daar rekening mee.  

 

Heb je voorafgaand of tijdens het kamp vragen of dringende berichten? 

Neem dan contact op met één van de reisleiders: 

 

Barbara Hanemaaijer  06 5334 8542 

Diana Eijgermans   06 3062 1037 

Femke Kroes   06 2784 0335 

Janny Ramakers  06 5058 2880 

Rob van der Hak  06 1371 7049 

Reiskosten 

Mister X is zo vriendelijk om al onze vluchten en sommige van onze excursies te 

sponsoren. Voor de overnachting en eten & drinken vragen we wel een financiële 

bijdrage van de reizigers. 

 

Alle reizigers wordt verzocht om uiterlijk woensdag 1 mei   

per persoon €95,- over te maken op bankrekening  

NL62 RABO 0340 4592 39 t.n.v. Chr. Korfbalclub ODO,  

onder vermelding van de naam/namen van de reiziger(s) en 

‘Kampgeld’. 
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Expeditie Regels 
Een moderne reiziger heeft respect voor 

de mensen en culturen die hij of zij 

bezoekt. “Leave nothing but footprints 

and take nothing but pictures” oftewel: 

laat geen rommel achter, en neem alleen 

herinneringen mee naar huis.  

 

Hieronder nog een paar regels om het voor 

alle reizigers gezellig te houden: 

 

 We zijn te gast bij kampeerboerderij ‘t 

Ossekopke. Wees dus netjes met alle spullen 

en het gebouw, zowel in de eetzaal als in de 

slaapzalen. Ruim ballen en andere 

speelmaterialen weer op nadat je ze hebt 

gebruikt. Wees lief voor dieren, andere mensen 

en de natuur. 

 Houd ook rekening met je reisgenoten. Ga zorgvuldig om met elkaars spullen. En 

doe ‘s avonds zachtjes op de slaapzalen. 

 Buiten de gebouwen mag geen harde muziek gedraaid worden. In de slaapzalen 

zijn we stil na 22:00 uur. 

 Verlaat alleen onder begeleiding van een reisleider het kampterrein. 

 Breng struikrovers en ander geboefte niet in verleiding en laat je waardevolle 

spullen zoveel mogelijk thuis en je telefoon lekker in je tas. 

 We gaan ervan uit dat we in alle landen die we bezoeken lekker mogen smullen 

van de lokale lekkernijen. Je mag zelf een snoepje of chipje meenemen (om de 

reisleiding om te kopen), maar alcohol, (e-)sigaretten en energiedrankjes blijven 

(uiteraard…) thuis! 
 

 

Mobiele Telefoons 
Telefoons heb je tijdens activiteiten niet nodig.  

Gebruik daarbuiten is op eigen risico,  

want ODO is er niet voor verzekerd.  

Thuis laten mag natuurlijk ook. Liever zelfs! 
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Route 

Vrijdag 17 mei  

We realiseren ons dat niet al onze reizigers al ervaren globetrotters zijn. Daarom 

beginnen we met de basis: de koffers pakken (vergeet je tandenborstel niet!). Ons 

eerste uitstapje vindt plaats in België. Daar praten ze tenminste nog gewoon 

Nederlands en kun je de weg vragen als je verdwaalt… 

 

[Zelf vooraf eten of meenemen voor onderweg] 

17:30  Verzamelen op parkeerplaats MVV’27   

18:00  Vertrek met de bus 

20:00  Koffers pakken & paspoorten zoeken  

21:00  Uitstapje naar België 

00:00  Welverdiende nachtrust 

Zaterdag 18 mei  

Op zaterdag reizen we naar España. Daar ligt een heel bijzonder dorpje, Santiago, 

waar wonderen gebeuren en zieke mensen genezen. Maar het werkt alleen als je er 

te voet aankomt! Dus moeten we goed kaartlezen en de route volgen. Want als je 

niet oppast, beland je per ongeluk aan de zonnige stranden van de Costa del Sol! 

Dat zou vervelend zijn ��. 

 

‘s Avonds mogen we even onderuit zakken voor de tv: op de Britse BBC zenden ze 

altijd van die leuke spelshows uit! En dan hebben we ook nog een uitnodiging 

ontvangen van ene Vlad D. uit het Roemeense Transsylvanië… 

 

08.30  Full English Breakfast 

09.30  Voettocht naar Santiago de Compostela 

13.00  Picknick 

14.30  Zonnebaden aan de Costa del Sol 

18.00  Diner 

19:30  BBC: Minute to Win It 

22:30  Avondje uit in Transsylvanië 

00:00  Welverdiende nachtrust 
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Zondag 19 mei  

Les Jeux Olympiques worden dit jaar georganiseerd door het land van stokbrood, 

wijn en stinkkaas: Frankrijk! Vergeet je sportschoenen dus niet, want we hebben 

ons allemaal gekwalificeerd! 

 

Nóg een feestje dat we niet mogen missen: het Eurovisie Songfestival in Zweden! 

Hurra! En als we dan toch Malmö zijn, kunnen we ook nog wel even naar de discö. 

Geen zin of puf om te dansen? In de Zweedse bossen brandt altijd wel een gezellig 

kampvuur om je marshmallows boven te roosteren. 

 

08.30  Continental Breakfast 

09.30  Olympische Spelen in Frankrijk 

12.00  Lunch 

13.00  Olympische Spelen in Frankrijk 

15.00  Vrije tijd 

17.30  Groepsfoto 

18.30  Diner 

19.00  Eurovisie Songfestival 

21:00  Discö in Malmö 

22:00  Kampvuur in de Zweedse bossen 

01:00  Welverdiende nachtrust 

Maandag 20 mei 

Op maandag is het alweer tijd om onze koffers in te pakken. Hopelijk heeft 

iedereen zijn paspoort dan nog bij de hand, want anders kom je de grens niet 

meer over. En we moeten wel op tijd terug zijn in Maasland om onze 

weddenschap te winnen! 

 

08.30  Frans stokbrood met een kopje koffie 

09.30  Koffers inpakken 

10:30  BeNeLux smokkelspel 

11.30  Vertrek auto’s 

13:00  Op tijd terug in Maasland voor eindspel??? 

14:00  Uitchecken 

 

We sluiten het kamp af met een spel bij ODO in Hollandse sferen waarin de 

opgedane kennis getest wordt. 
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Reisleiders 
Op jullie Reis door Europa worden jullie begeleid door 12 reisleiders en een 

tweekoppige kookstaf die voor de heerlijke catering zal zorgen. 

 

Wil je weten wie er mee gaat op reis? Kijk dan alvast even in hun paspoort! Om 

privacy-redenen hebben we natuurlijk wel wat persoonlijke informatie moeten 

weglakken, maar dat houdt jullie natuurlijk niet tegen! 

Kunnen jullie ook ontdekken waar onze kampcrew al heeft gereisd en wat ze daar 

hebben meegemaakt? 
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Paklijst 
Een ervaren reiziger weet natuurlijk precies wat hij of zij moet meenemen in de 

koffer of backpack! Maar vergeet in ieder geval niet de onderstaande zaken in te 

pakken: 

 

o Een goed humeur! 

o Warme kleding (lange broek en trui) 

o Mooiweerkleding 

(korte broek en T-shirt) 

o Voldoende ondergoed en sokken 

(extra setjes bij verwachte regen) 

o Pyjama / slaapkleding 

o Regenpak  

o Sportkleding en -schoenen 

o Doucheslippers 

o Reflecterend hesje 

(bijv. je blauwe ODO-hesje) 

o Toiletspullen 
 

o Zonnebrandcrème 

o Zonnebril / petje 

o Bidon of flesje met je naam erop 

o Zaklamp  

o Handdoeken  

o 2 theedoeken 

o Kussen met sloop  

o Dekbed of slaapzak 

(apart verpakken + naam erop)  

o Zwemspullen + (bad)handdoek  

o Rugzakje 

o Evt. medicijnen in originele 

verpakking (met naam erop!) 
 

 

o Themakleding, zie Groepsindeling (verkleed je bijvoorbeeld als een bekend 

persoon of beroep uit dat land, in de nationale (voetbal)kleuren, of in 

volkskleding) 

o Gekleurd shirt voor sportdag, zie Groepsindeling 

o Feestkleding voor discö 

 

o Hoeslaken is niet nodig (al aanwezig) 

o Bord, bestek en beker zijn niet nodig  

(al aanwezig) 
 

Wat ook leuk is:  

o Een (strip)boek voor als je je verveelt 

o Gezelschapsspelletjes 

o Cadeautjes om de leiding mee om te kopen 

o Evt wat kleingeld (niet teveel!) om wat lekkers te kopen 
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Reizigers 

 Ttalië ~ GROEN SHIRT Groot Brittanië ~ WIT 

Gian S 

Sven P 

Dieke vd V 

Tess B 

Romae K 

Ilse vd K 

Lieke v R 

Nanda v B 

Evi L 

Rosalie D 

Nienke S 

Liz W 

Minke vd V 

Fleur B 

Eva V 

Feline V 

Lotte Z 

Mees S 

Jens B 

Roan H 

 Spanje ~ ROOD SHIRT  Frankrijk ~ BLAUW 

Maarten V 

Sam S 

Merel v A 

Sophie vd H 

Dieke d J 

Ariam T 

Emma-Sophie v A 

Nikki V  

Sari H 

Desi H      

Aimee D 

Sanne v R 

Noah S 

Jordy V 

Noëlle-Sophie vd B 

Fleur vd G 

Frederique v R 

Iris B 

Vera B 

Jinke v A 

 Duitsland ~ ZWART  Zweden ~ GEEL SHIRT 

Nikki vd S 

Lynn H 

Dana vd E 

Frodo P 

Thijmen S 

Maud A 

Emma B 

Madelief V 

Maud G 

Nolah d K 

Madeleine S 

Nina V 

Anne H 

Jet V 

Marieke d P 

Anna V 

Fleur M 

Luuk d B 

Niels G 

Sem d B 
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