
DorothéDe foto op de voorzijde is het zo door Dorothé geliefde Terschelling, waar wij eind september nog met elkaar geweest zijn.



Wentel uw weg op de Here
en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken.
Psalm 37:5

Het wordt nooit meer zoals het was nu wij verder moeten gaan zonder mijn lieve Doortje,
onze onvergetelijke mamma en trotse omi

Dorothé van der Kooij - Ros

Zaltbommel, 3 mei 1945                                                                                                     Maasland, 22 november 2015
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Ellen en Jan
 Tim en Annemiek
 Eva en Jeff rey
 Ruth

Astrid en Alexander
 Thom en Cynthia
 Jet

Hofsingel 11
3155 AL Maasland 

Gelegenheid tot condoleren uitsluitend vrijdag 27 november van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Nieuwe Kerk, Huis te Veldelaan 16 in Maasland.

Zaterdag 28 november vindt om 13.00 uur de dienst ter herinnering aan het leven van Dorothé 
plaats in bovengenoemde kerk.

Hierna begeleiden wij Dorothé lopend naar de Algemene Begraafplaats, Hofsingel 1 te Maasland.

Dorothé is thuis waar wij graag als gezin deze dagen met haar doorbrengen.


